
 
 
 

 
Weekbrief nr. 11 Zondag 8 maart 2026 

 

 
ZONDAG MORGENDIENST  
Derde zondag van de Veertigdagen Liturgische kleur: paars 
 
BIJ DE VIERING TOCH EEN BEETJE SAMEN  DE MENTIMETER Ga naar www.menti.com  en vul de code in.  
Daarna kunnen u/jullie zich aanmelden. 
 
BIJ DE AVONDMAALSVIERING Net zoals op de eerste zondag in de veertigdagentijd beginnen we zondag  
‘in de woestijn’. Op een dorre plek waar het moeilijk uit te houden is. Aan Mozes de taak om daar een keer  
in te brengen en het gemurmureer uit te laten doven. God komt hem te hulp, zo blijkt. Zoals de ene mens  
de andere, later bij de Jakobsbron, waar tekorten worden opgeheven. Wie helpt wie? Dat is de vraag!  
De Zangers ondersteunen ons in deze dienst rondom de viering van het avondmaal.  
 
VEERTIGDAGENTIJDPROJECT ‘ZIEN SOMS EVEN…’ In de diensten van de veertigdagentijd zoeken we een spoor  
van Licht aan de hand van de woorden: Zien soms even…  
In het donker van de gebeurtenissen in de wereld speuren we naar kleine vonkjes van licht of hoop. 
 
De alternatieve gebeden worden uitgesproken of verbeeld door verschillende gemeenteleden.  
Ze klinken bij een kruis dat voorin de kerk staat en dat speciaal voor dit doel gerecycled is.  
Iedere zondag wordt er een kaars gedoofd, totdat het Licht met Pasen weer over ons opgaat. 
Het gebed wordt voorafgegaan door en afgesloten met het zingen van het Kyrie Eleison: ‘Heer, ontferm u’. 
 
Op de statafel naast het kruis liggen briefjes waarop iedereen een klacht, een gebed of een hoopvol bericht  
kan schrijven. Deze briefjes worden verzameld en aan het kruis opgehangen. Op de website zijn de bijdragen  
van de eerdere zondagen terug te lezen, zie: https://www.deopenhofoudbeijerland.nl/veertigdagen/ 
 
DIENSTDOENDE AMBTSDRAGERS Voorganger: ds. Carla Schoonenberg; kosters: dhr. Anton van Driel  
en dhr. Willem Spek; kinderoppas: mw. Karin Buurmans; muzikale leiding: dhr. Leo Lommers,  
m.m.v. het Kleinkoor van De Open Hof Zangers; dhr. Ed Stierman zingt het Tafelgebed en mw. Annemarie Scholtens 
speelt Fluit; ouderling: mw. Ina in ’t Veld; taakdrager eredienst: dhr. Jack van den Bosch;  
kinderdienst: mw. Eline Notenboom; lector: dhr. Jasper Wijma en diaken: dhr. Arjan van Dijk. 
 
LITURGISCHE BLOEMSCHIKKING ONTMOETING BIJ DE BRON NAAR JOHANNES 4 VERS 1–26. 
Jezus ontmoet een Samaritaanse vrouw en vertelt haar over het levende water dat Hij geven kan (vers13). 
De kleur blauw van de iris verwijst o.a. hier naar. 
  

KOFFIEDRINKEN U/jij bent van harte uitgenodigd om elkaar te ontmoeten in de Huiskamer  
en de Omloop. Daar is koffie/thee/limonade.  
 
 

 

KINDERDIENST  
BIJBEL BASICS JEZUS DEELT BROOD EN WIJN UIT Op deze zondag staat Lucas 22:14-23  
en 22:31-34 centraal: tijdens de laatste maaltijd met zijn leerlingen deelt Jezus brood en wijn uit.  
De leerlingen moeten deze maaltijd steeds opnieuw houden om aan Jezus te blijven denken. 
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DIAKONAAT 
DE EERSTE COLLECTE IS VOOR EGYPTE, BETERE TOEKOMST VOOR MEISJES IN ACHTERSTANDSWIJKEN 

Meisjes in kwetsbare wijken in Egypte groeien op in onveilige omstandigheden,  
zonder toekomstperspectief. Ze kunnen vaak niet naar school, krijgen te maken met 
kinderarbeid, huiselijk geweld en vroege huwelijken. Met het You are Beautiful-project 
ondersteunt Kerk in Actie meisjes in Cairo en omgeving. Ze krijgen onderwijs,  
medische zorg en bescherming, terwijl hun ouders leren over de rechten en 
mogelijkheden van hun dochters. Zo krijgen meisjes de kans om hun zelfvertrouwen  
te versterken en een betere toekomst tegemoet te gaan. Meer informatie: 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2026-

werelddiaconaat-egypte-veertigdagentijd/  
 
De 2e collecte is voor het kerkenwerk. Bij de uitgang van de kerkzaal staan 2 collectemandjes. 
 
BANKNUMMERS VAN DE COLLECTEDOELEN  
1e Diaconale collecte – NL89 RABO 0373 711905, t.n.v.: Diaconie Protestantse Gemeente Oud-Beijerland. 
2e Kerkenwerk collecte – NL26 RABO 0373 7099 35, t.n.v.: CvK Protestantse Gemeente Oud-Beijerland. 
 
U kunt ook via de Givt-app bijdragen aan de collecten. 
 
 
  

 
In de maand maart graag een blik soep, blik groenten en/of een blikje vlees  
in het krat. U kunt uw producten altijd op zondag in het krat in de Omloop zetten. 
Ook kunt u op werkdagen tussen 10 en 12 uur onze Open Hof inlopen  

en uw product(en) in het krat zetten. Naast genoemde producten kunt u ook houdbare producten inleveren.  
Namens de Voedselbank, bij voorbaat hartelijk dank. 
 

PASTORAAT 
BERICHT VAN OVERLIJDEN Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. 

        Matteüs 5, 8 
  
Op vrijdag 27 februari 2026 is ons gemeentelid Johannes Maas plotseling overleden. Hans is 42 jaar geworden. 
Hans was een graag geziene gast in de Huiskamer op woensdag, bij Tafeltijd op zaterdag  
en bij de diensten van De Open Hof op zondag. 
Hij had een open mind en een open hart voor ieder die hij ontmoette.  
We zullen hem missen en wensen zijn moeder en zijn zus en zwager veel sterkte toe bij dit grote verlies. 
De afscheidsdienst vond plaats donderdag jl. in De Open Hof. 
 
Correspondentieadres:  
Uitvaartverzorging Moree  
Prins Hendrikstraat 22  
3262 ST Oud-Beijerland  
 
 
WITTE ROOS EN KAART MET NAMEN Als teken van verbondenheid met de ouders Denise en John Neuteboom  
van hun pasgeboren zoontje Maddox is er een witte roos met een kaart bij hen gebracht. 
 
DANK U WEL Lieve mensen van De Open Hof, Ik wil graag de kerstengel hartelijk bedanken die in de 
adventsperiode mij verraste! Ook met mijn verjaardag, afgelopen 23 februari, kreeg ik een leuke attentie  
namens de kerk, en kwamen er met de post veel lieve verjaardags wensen. Allemaal hartelijk dank.  
Ook al kom ik niet meer in de kerk, je blijft erbij horen! Corrie Meinster. 
 
VOORGANGERS Wat anders is dan anders vraagt altijd even de aandacht.  
Zo ook het hartelijk welkom van onze gastvoorganger van vorige zondag ds. Peter van Ankeren.  
We werden voor we De Open Hof binnen konden gaan hartelijk verwelkomd door hem.  
 
Met een – voor de veertigdagentijd - aangepaste orde van dienst zongen we ‘Zien is verstillen’  
bij het aansteken van de tafelkaarsen. Bij het Kyriegebed doven we een kaars bij het kruis en gaan zo – ook daarin 
– op weg naar de Stille Week en naar Pasen. Er klinkt ook geen glorialied, maar wel een lied op weg naar Pasen: 
‘God roept de mens op weg te gaan, zijn leven is een reis’. 
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Na een gesprekje met de kinderen, gelukkig weer door de leiding van de kinderdienst, keken we naar het filmpje 
en zongen het projectlied. Dan volgt, ook behorend bij de lezingen, een korte toelichting op de bloemschikking. 
 
Van de overdenking bij de lezingen bleef bij mij het meest bij dat het daarin ging over ‘bergen’.  
Dat spreekt ook aan. Iedereen heeft bergen beklommen: rust, stille vergezichten, vredig, kleine huisjes,  
bergen beklimmen is ook iets overwinnen, we leven ook allemaal in ons eigen berglandschap  
met toppen en dalen, we zien soms tegen dingen op als tegen een berg, durven wel of niet… 
 
Jezus is in de lezing uit Marcus op weg naar Jeruzalem en neemt Petrus, Jakobus en Johannes mee de berg op. 
Daar verschijnen Mozes en Elia. Vooral als een teken van hoop: de Wet en de Profeten  
en Jezus verandert daar van gedaante, stralend wit, als voorproefje op weg naar Pasen.  
Zo zien we dus dat de Wet, de Profeten en het Evangelie elkaar als teken van Geloof, Hoop en Liefde  
elkaar daar ontmoeten. Natuurlijk willen de discipelen dat vast houden. Maar het leven gaat door.  
Jezus moet verder. Een stem uit de hemel klinkt: Deze is mijn geliefde! Toch gaat het door, ook door naar het kruis 
met gelukkig ook een doorkijk naar Pasen. Daarom het thema dat we kozen voor deze periode: Zien soms even!  
Jaap van de Griend 
 
 

VORMING & TOERUSTING 
GEMEENTEAVOND OP 11 MAART De kerkenraad heeft een BeleidsAdviesGroep (BAG) ingesteld.  
Zij zullen in juni a.s. een advies uitbrengen aan de kerkenraad over de vraag van het thema. 
We hechten er waarde aan om ook u en jullie als gemeenteleden, actief in een taak of ambt, gemeentelid,  
jong of oud; kortom iedereen die De Open Hof een warm hart toedraagt hierover te laten meepraten.  
De uitkomst van deze avond zal door de adviesgroep worden meegenomen in haar advies. Daarom nodigen wij u, 
jullie van harte uit om mee te praten op de gemeenteavond op woensdag 11 maart in de Huiskamer  
van De Open Hof. Aanvang 20.00 uur We hopen op een grote opkomst zodat iedereen zich gehoord kan weten! 
Aanmelden of vragen: bag@deopenhofoudbeijerland.nl  Weet je welkom! 
 
 
 

PASSIEWANDELING In de veertigdagentijd wordt er een bijzondere Passiewandeling 
georganiseerd. 
 
Deze wandeling heeft als doel om samen in beweging te komen én om samen stil te staan  
bij onze weg naar Pasen. De route begint en eindigt bij De Protestantse Gemeente  
De Open Hof en heeft een lengte van ongeveer twee kilometer. 
 
Onderweg zullen er meerdere kerken als tussenstop worden bezocht,  
St. Antonius van Padua (R.K.-kerk), Vrijzinnigen Nederland. Hoeksche Waard,  
en de Hervormde Gemeente Oud-Beijerland (Dorpskerk).   
De wandeling is bedoeld voor iedereen: voor kerkgangers en niet-kerkgangers,  
voor jong(er) en oud(er).  

Iedereen wordt dan ook van harte uitgenodigd om met een bezinnende vraag  
en een prikkelende activiteit op weg te gaan naar Pasen. 
 
De wandeling vindt plaats op zaterdag 14 maart tussen 16.30-19.00 uur.  
Starten kan op elk moment tussen 16.30 uur en 17.30 uur.  
De route wordt duidelijk aangegeven en aanmelden is niet nodig. 
 
www.deopenhofoudbeijerland.nl 
 
 
THEMAMIDDAG DONDERDAG 19 MAART: ODENSEHUIS MET HENK VAN ETTEN Op donderdag 19 maart  
is er om 14.30 uur een themamiddag in de Huiskamer met Henk van Etten van het Odensehuis.  
Het belooft een waardevolle middag te worden voor iedereen die een warm hart heeft  
voor mensen met dementie en meer over het Odensehuis wil weten. 
Het Odensehuis wil een laagdrempelige informatie- en ontmoetingsplaats zijn voor mensen met geheugenverlies 
en beginnende dementie, (hun) partners, kinderen en kleinkinderen, professionals en buurtgenoten.  
Vaak zijn de bezoekers in het Odensehuis veel actiever dan wanneer ze thuis zijn. Hoewel niemand verplicht  
wordt met iets mee te doen. Hoe komt dat? Welke activiteiten worden er in het Odensehuis aangeboden?  
Henk van Etten is uitgenodigd om daar meer over te vertellen.  
Uiteraard is er deze middag volop ruimte om je vragen te stellen en ervaringen te delen.  
De koffie en thee staan vanaf 14.15 uur klaar en de middag duurt tot circa 16.30 uur. 
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RUNNING DINNER Beste mensen, Op zondag 29 maart  
organiseren wij weer een running dinner voor al onze gemeenteleden.  
Een running dinner is een avondje gezelligheid voor jong en oud.  
Gastgevers maken één gang van een driegangenmenu klaar  
en verwelkomen zo'n 4 á 5 gasten. Na de eerste gang vertrekken de gasten naar een 
volgend adres om daar de maaltijd te vervolgen.  
De avond duurt van 17.00 tot uiterlijk 21.30 uur. 

Heeft u zin om ergens te gaan eten of wilt u gastgever zijn? Geef u dan op via e-mail bij Ina Yntema: 
inasmit14@gmail.com of persoonlijk bij Ina Yntema, Truus Middelhoek of Willy Gerlof  
na afloop van een kerkdienst in de Omloop van De Open Hof.  
De aanmelding sluit op zondag 22 maart. 
Het running dinner is dé manier om elkaar beter te leren kennen! Meldt u dus aan, als gast of als gastgever. 
 

 
 
 
Er hangt een nieuwe expositie in de Omloop.  

 
 

 
MISSIONAIR 
KERKASIEL Donderdag 12 maart werken Leo en Illa Lommers voor de zevende keer mee aan de 24/7  
doorgaande kerkdiensten in de Open Hof te Kampen. Alles om het Kerkasiel van de familie Babayants  
vol te houden en ze bescherming te bieden! 
Tussen 10.00 uur en 12.00 uur houden wij kerkdiensten samen met de voorgangers  
Marieke Pranger en Sybrand van Dijk. 
Wanneer u een overnachting in een Fletcherhotel in Putten neemt kunnen wij voor vervoer zorgen  
vanaf of boschalet in Ermelo. We horen het graag! Leo Lommers 
 

DAGBESTEDING Een goede dagbesteding is voor iedereen wenselijk,  
wilt u een bewoner uit de Hoeksche Waard helpen? 
Door deze en begeleiden bij de invulling van de dagbesteding en/of op te halen  
en naar de dagbesteding te brengen en aan het einde van de dag weer thuis te brengen. 
En als u nog tijd heeft een ritje met een bewoner verzorgen. 
Is dit iets voor u?  

U kunt bellen naar 085-0085000 of mailen naar welzijn-vrijwilligers@zorg-waard.nl    
Bianca Tobé, Coördinator Informele Zorg; Vrijwilligers Zorgwaard 

 
VOLGENDE ZONDAG 
DIENST ZONDAG 15 MAART Vierde zondag van de Veertigdagen Liturgische kleur: Rose  
 
10.00 uur De Open Hof mw. Rianne Fortuin 
 
 
 

Wij wensen elkaar een gezegende zondag 
en van hieruit een goede week 

 
 
 
HUISKAMER 
De Huiskamer is doordeweeks open voor inloop.  
De openingstijden zijn maandag t/m vrijdagmorgen van 10.00–12.00 uur. Weet u van harte welkom!  
  

OVERZICHT ACTIVITEITEN HUISKAMER WEEK 11 
Maandag 9 maart 
10.00 uur Wandelen 

Na een uurtje wandelen is er een kopje koffie of thee. 
13.00 uur Haken voor st. Kroeldekens (bijdrage € 1,00 voor koffie/ thee) 



Haak je mee? De wol krijg je van st. Kroeldekens. Neem je haaknaald (4) mee. 
Dinsdag 10 maart 
10.00 uur Inloop met koffie en thee 
Woensdag 11 maart 
10.00 uur Inloop met koffie en thee 
11.00 uur Inloop samen met Pameijer 

Graag vóór 11.00 uur aanmelden voor de lunch en vóór 14.00 uur voor diner via 
0186-612936 of Pameijer 088-2716506 (na 11.00 uur). 

12.30 uur Lunch (bijdrage € 3,50)   
17.30 uur Diner: Prei met groentesaus, gebakken aardappels en een smulburger en een 

toetje (bijdrage € 5,00) 
Donderdag 12 maart 
10.00 uur Inloop met koffie en thee en pastor Jolanda Griesdoorn-van der Pol 
12.00 uur Pannenkoekenlunch 

Vandaag is er weer een heerlijke pannenkoekenlunch. We hebben 75 Gasten 
dus als je nog mee wil eten wel even contact opnemen met Jan. 

Vrijdag 13 maart 
10.00 uur Gezond natuurwandelen  

Loopt u mee? Na een uurtje wandelen is er koffie/ thee. 
13.30 uur Handwerken voor Tabitha in Ridderkerk 

Samen breien we voor Tabitha in Riderkerk en drinken we een kop koffie/ thee. 
20.00 uur Stijldansen: Dans je mee? 

Om 20.00 uur starten de beginners; de gevorderden sluiten om 20.30 aan. Voor 
informatie/opgave: Arianne Vermeulen, 0186-613230, arianne@marsenaar.com 

Zaterdag 14 maart 
16.30 uur 

– 
19.00 uur 

Passiewandeling 
Deze wandeling heeft als doel om samen in beweging te komen én om samen 
stil te staan bij onze weg naar Pasen. De route begint en eindigt bij De Open Hof 
en heeft een lengte van ongeveer twee kilometer. Onderweg zullen we 
meerdere kerken als tussenstop bezoeken. De wandeling is bedoeld voor 
iedereen: voor kerkgangers en niet-kerkgangers, voor jong(er) en oud(er). De 
deelnemers worden uitgenodigd om met een bezinnende vraag en een 
prikkelende activiteit op weg te gaan naar Pasen. Wandel je mee? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Paasbloemworkshop op donderdag  
26 maart om 14.00 uur 

In de Huiskamer van De Open Hof 
Opgeven voor 22 maart in de Huiskamer  

of via de mail 
bloemworkshop@deopenhofoudbeijerland.nl 
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               GEBED 

 
Tweede zondag van de veertigdagentijd 

 
Ik sta hier bij het kruis 

en spreek U aan. 
Wat ik lees in de krant... 

een roep van ouders om hulp 
voor een gehandicapte dochter. 

De zorg wordt hun té zwaar. 
Budget gekort. Opvangplekken sluiten. Géén woning met 24-uurszorg. 

 
Deze ouders – ouders van Toen en Nu - 

ouders die òp gaòn staòn. Opstaan uit Protest. 
Een stuk in de krant schrijven. 

Hun stem laten horen. 
 

Lastige mensen – vinden andere mensen. 
Luister niet naar hen, altijd kritiek. 

Betweters! 
 

Hoe lang moet dit nog duren? 
Er is in 20 jaar nagenoeg niets veranderd. 

Ik weet het niet meer en bid tot U: 
 

Eeuwige, 
wees er 

voor deze ouders met verdriet, onmacht 
wees er 

voor verantwoordelijke zorginstanties 
hun zware taak om de bezuinigingen uit te voeren. 

 
Eeuwige, 

dat wij er zijn! 
voor deze ouders 

met liefdevolle aandacht en respect. 
Een lichtpuntje in de duisternis. 

 
[Annelies van den Berg-Bosch, 1 maart 2026) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 


